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De auteur, emeritus-predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerken, geeft aan dat dit onderdeel 

van de geloofsleer door de verschrikkelijke gebeurtenissen op de tocht staat. Moeten onze 

belijdenisgeschriften ten gevolge van voortschrijdend inzicht worden veranderd?                              

Door een diepgaand onderzoek in Schrift en belijdenis, geeft de auteur in dit boek antwoord op deze 

vraag.                                                                                                                                                                               

Deel 1.  De belijdenis over God voorzienigheid (HC, NGB, Westminster Standards). 

Wat vonden we in de belijdenis: 11 conclusies, o.a. Zijn voorzienigheid gaat over allen en alles; Voor 

hen die geloven, is Gods hand een Vaderlijke hand; God gebruikt ook verharding en verblinding. Het 

geloof in Gods voorzienigheid draagt vrucht en is tot troost (43).                                                                      

Deel 2: De Heilige Schrift over Gods voorzienigheid. Onderzoek in 10 bijbelboeken en in: de profeten, 

de poëzie, de evangeliën, Handelingen in de brieven, met het opschrift: Gods hand in… Conclusie 

o.a.: De Heere gebruikt meestal middelen bij het uitvoeren van Zijn plannen, maar er soms ook van 

afziet.                                                                                                                                                          Deel 3: 

Gods Hand. Wat er gevonden is in Deel 1 en Deel 2 worden met elkaar vergeleken:                                 

Aan de orde komen: De Schepper blijft zorgen. Onderhouding. Regering. Medewerking. Kwaad en 

zonde. Middelen en wonderen. Dromen, het lot, gebeden. Met het oog op Gods Kerk. 

‘De neiging is dan aanwezig om God kleiner en de mens groter te maken. Wat we dan overhouden, is 

een God Die niet alles overziet en beheerst en meer dan eens in verwarring verkeert en geen 

oplossing weet. (-) Een God, die niet veel groter is dan wij zelf zijn. Hebt u daar genoeg aan? Kan die 

God uw zondeprobleem oplossen of moet Hij ook dan zeggen: Ik weet geen oplossing. Dan is wat 

God Zelf over Zijn hand zegt veel en veel rijker. (-) Die voor Zijn volk een getrouw Vader is’ (251/252). 

Het is een rijk en leerzaam boek met veel kennis van de Schrift en het geestelijk onderwijs. In de 

tekst worden vaak extra onderwerpen, gedrukt in een ander type letter, opgenomen. 

Geschikt om zelf te lezen, te bespreken in de kerkenraad, op gemeenteavonden, de 

belijdeniscatechisanten en bijbel gespreksgroepen, bespreken in een module in de opleidingen. 

Van harte aanbevolen; ik heb zelf meer dan een week aan het lezen besteed. 
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